Geloofd zij Jezus-Christus.

+
BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

HOMERE DE STERCK

echtgenoot van Mevrouw
ROMANA STERCK

geboren te Ophasselt op 6 juli 1903 en er god-
vruchtig overleden op 12 maart 1971, gesterkt door
de H.H. sakramenten der zieken.

Terwijl deze goede echtgenoot en vader nog druk
aan zijn dagelijkse bezigheden was, is de Heer
plots gekomen om hem op te nemen onder de
schaar van zijn gelukzaligen. Hier is de dood wer-
kelijk slechts een overgang geweest naar het
ander leven. Niemand vermoedde dat het afscheid
zo plots zou komen. Vader was nog aktief en
werkzaam, bezorgd en levenslustig zoals steeds...
maar de dood kent noch dag noch uur!

Met volle onderwerping aan de Meester van leven
en dood moeten wij zeggen: « Heer uw wil ge-
schiede op aarde als in de hemel ». En al be-
seffen wij maar al te best dat ons menselijk
bestaan hier op aarde maar een rookwolk is die
verdwijnt in het heelal en dat wij allen aan het-
zelfde lot onderworpen zijn, toch is het normaal
en menselijk dat wij bedroefd zijn bij het afscheid
van een onzer dierbaren, omdat wij elkaar innig
beminden.

Dierbare echtgenote, het kruis dat op uw schou-
ders wordt gelegd zal licht om dragen zijn, wan-
neer wij met elkaar in gebed verenigd blijven en

ons herinneren hoe wij in lief en leed steeds
elkaar een steun zijn geweest. Daarvoor mijn beste
dank.

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor
uw trouwe liefde en genegenheid. BIijft trouw
aan ons kristelijk geloof in het leven van morgen.

Familieleden en vrienden, gedenkt mij in uw ge-
beden.

Uw gebed voor hem die ons zo dierbaar
was, is een ware troost voor ons. Hiervoo:
danken U :

de families De Sterck, Sterck,

Cauwel en Soens.

Uitg. Frans De Vos, Koster, Ophasselt.




