Wat vroeger, wat later,

wij gaan allemaal,

die zwak is als 't halmpje,
die sterk is als staal. G.G.
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Tot blijvend aandenken aan

de heer
WILLY DESTERCK

echtgenoot van mevrouw
Iréene Van Cauwenberge

geboren te HEverbeek op 20 juli 1925 en
overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te
Geraardsbergen op 9 december 1992, in
extremis gesterkt door het Sacrament der
Zieken.

Lid van K.B.G. Overboelare
Lid van O.D.O. Parike

Terwijl wij ons voorbereiden om de ge-
boorte van de Heer te herdenken, werd
Willy geroepen om opnieuw en voor eeuwig
geboren te worden in Gods Rijk in de
hemel. In oprecht geloof en vertrouwen
bidden wij in de praefatie van de uitvaari-
liturgie : ” En als ons aardse huis, ons
lichaam, afgebroken wordt, hebt Gij voor

ons een nieuw bereid om daar voorgoed te
wonen. >’

De zin en de uiteindelijke bestemming van
de mens is eens in alle glorie opgenomen
te worden in Gods Rijk, waar geen droef-
heid, geen rouw of tranen meer zijn maar
vreugde en liefde zonder mate.

In de mate dat een mens hier op aarde
deze weet te vinden en te brengen, zal
ook zijn deel zijn in het eeuwig leven.
Willy was een man die sterk was in zijn
trouw aan zijn echtgenote, sterk in de
liefde voor zijn gezin, sterk in dienstbaar-
heid voor allen die op hem beroep deden,
sterk ook in het dragen van zijn lijden dat
hem in =zijn laatste levensjaren trof.

Wij smeken de Heer dat Hij deze man nu
in zijn barmhartige liefde zou opnemen,
hem de eeuwige rust zou schenken en ook
ons in zijn =zalige vrede laat leven en
sterven.

Om uw gebed, uw aanwezigheid en troost
danken U de families
Desterck, Van Cauwenberge,
Detemmerman en Porrewijck.
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