« Wees getrouw tot de dood en ik zal u de kroon
van het leven geven ». (Apoc. 2,10)

UW GEBED GELEIDE OP HAAR TOCHT
NAAR DE EEUWIGHEID

MEVROUW
IRMA - MARIA DE STERCKE

weduwe van de Heer
HUBERT DE COCK

geboren te St.-Maria-Lierde, op 25 november 1898
en in de Heer ontslapen in de kliniek te Ge-
raardsbergen op 3 mei 19/7, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.
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De families DE STERCKE, DE COCK.
VAN DER STRICHT en GHIJS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deeineming en DANKEN U.
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Irma was een eenvoudige vrouw. Zij voelde
zich tevreden en gelukkig in haar stil, onopval-
lende leven van iedere dag. Nochtans hebben
de wisselvalligheden van het bestaan haar niet
gespaard : ze kende het verdriet om het over-
lijlden van een jarenlang zieke man, de rouw om
de dood van een zoon, de beproeving van een
zwakke gezondheid en een langdurige ziekte.
Naar haar eigen zeggen hield ze zich recht door
het gebed. Telkens de «hoogdag » gedragen
werd, bereidde ze zich terdege voor op die
« komst van de Heer in haar huis ». Geen won-
der dat zij bij haar naderend levenseinde kon
verklaren : « lk sterf gerust en tevreden ».

Dierbare dochter en schoonzoon, ik dank u
voor uw jarenlange zorgen en kommer waarmee
gij mij omringd hebt. Moogt gij in uw oude dag
diezelfde genegenheid van uw kinderen onder-
vinden.

Lieve kleinkinderen, van u allen heb ik zieis-
veel gehouden en rond mijn ziekbed waart ook
gij de liefdevolle verplegenden. Heb 1k u van
kindsbeen af verwend, uw aanhankelijkheid mocht
ik zo dikwijls ondervinden door uw vriendelijk
woord, door uw gewillige en spontane dienst-
vaardigheid. Moge de Heer u allen met een
schone toekomst en een gelukkig leven op aarde
bedenken.

Bidden wij nu voor deze moeder en grootmoe-
der, die rustig sterven kon, omdat zij zich be-
mind wist : « God, dit leven verliep in eenvoud
en gelovig berusten. Wij vragen U - schenk vrede
aan haar, die zachtmoedig van karakter was en
eenvoudig van hart. Neem haar op als een goede
en getrouwe dienares, die nu aanklopt aan Uw
Vaderhuis ».
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