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BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer
JOZEF DE STERCKE

weduwnaar van Mevrouw
Maria De Temmerman

geboren te Opbrakel de 20 September 1871 en
er overleden de 20 Mei 1955.
Lid van het Xaverianengenootschap.

Waakt want gij weet niet op welk uur de Heer
komt. Matth XXIV.

Uit de diepten roep ik tot U, o Heer. Heer geef
gehoor aan mijn stem. Mogen uw oren luisteren
naar de stem van mijn smeking. Zo Gy op onze
ongerechtigheden acht slaat, Heer, wie zal be-
stand zijn? Mijn ziel wacht op Zijn woord. Miin
ziel hoopt op den Heer. Want bij Hem is barmhar-
tigheid en in ruime mate is bij Hem verlossing.
En Hij, Hij zal lsraél verlossen van al zijn onge-
rechtigheden. Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust
en dat het eeuwig licht haar verschijne.

De Profundis.

Wees indachtig, o mens, dat gij hier niet vcor
eeuwig zijt. De dag komt op welke gij alles moet
verlaten hier op aarde, dus hecht uw hart niet aan
Jdeze aardse zaken. H. Alph.

Mijn dierbare Kinderen en familieleden, ik dank
U voor uw zorgen, Gij, allen die mij gekend hebt,
bidt voor mijn zielerust.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. afl.
Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
12 j. afl.

De familién
DE STERCKE, DE TEMMERMAN,
LAUWERS en AUSTRAETE
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw; Modde, Everbeek.
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