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Wanneer mijn werk gedaan zal zijn,
mijn adem stil, mijn ogen dicht,
dan geeft God zijn eerste begin

aan de ziel van

MEVROUW
Maria DESTERCKE

weduwe van de Heer Achiel DELESTREE,

Geboren te Everbeek op 28 september 1897
en godvruchtig overleden in het verpleeg-
tehuis « De Samaritaan » te Nukerke op

5 februari 1985, gesterkt door de HH. Sa-
kramenten der zieken.

Bedroefd, maar toch uiterst dankbaar denken
we terug aan moeders leven. In duur kunnen
weinigen het evenaren, met werken en zor-
gen was het boordevol.

Heeft Maria zich volledig gegeven aan haar
gezin, haar kinderen en kleinkinderen heb-
ben haar op hun beurt geholpen tot het ui-
terste. Vooral haar zoon Marcel heeft dit
voorbeeldig gedaan.

Voor ons is nu het uur van tijdelijke schei-
ding gekomen, maar we bidden de Heer dat
het voor haar het moment van hereniging
moge zijn met haar geliefde echtgenoot en
met allen die ze indertijd met droefheid
maar met de =zekerheid van het weerzien,
heeft zien voorgaan.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
H. Jozef patroon van de goede dood, b.v.o.

De families DESTERCKE, PIETERARENS,
D'HAYER, DELESTREE, ROELAND.

Namis : maandag 25 februari 1985 om 19 uur.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




