Wie op de Heer zijn betrouwen stelt zal in eeuwig
heid niet beschaamd worden. (Profeet David)
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BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

PRUDENCE DESTERCKE
echtgenote van Mijnheer
Roger De Koninck

geboren te Everbeek, de 21 Juli 1920 en er overle-
den de 29 Augustus van het Maria-Jaar 1954.
versterkt door het H. Olijsel.

De geest heeft zoveel tegenstand te verdragen,
en het hart wordt door zoveel gevaren bedreigd. .
Is het dan werkelijk een vreugde hier op aarde
lang te mogen blijven? .. Moeten wij niet liever
verlangen spoedig naar O. L. Heer te gaan? Chris-
tus, onze Leraar in hemelse dingen, heeft zelf ons
het voordeel van de wereld te verlaten aangetoond
toen Hij tot zijn bedroefde Apostelen zei : <Als gij
mij lief hadt zoudt gij zo niet treuren, want Ik ga
naar de Vader», (H. Cypr. tot zijn le christenen).

De duurbare Overledene bad en volbracht haar
christelijke plichten; dit moet een grote troost zijn
want wie goed leeft sterft niet onvoorbereid, zegt
ons de H. Anselmus.

Haar hart gevoeliger, en verbreed door de lief-
de die, naar wij hopen, zij bij haar bron nu smaakt
bemint nu nog meer haar goede moeder en echtge
noot en nooit zal zij hen bij den Heer vergeten.

(H. Joh. Chrys.)

Teerbeminde Echtgenoot en Moeder, ik ben U
voorgegaan bij O. L. Heer, onverwachts, .. Zo
ook heeft O. L. Heer eens Zijne Moeder en Gelief-
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den verlaten! Denkt aan Hem en stelt op Hem uw
vertrouwen! In dit gezegend Maria-Jaar zal Zijne
Heilige Moeder U troosten en sterken in af-
wachting van het blijde wederzien. . .

H. Jczef, Patroon der goede dood, bid voor haar.
Ounbevlekt Hart van Maria, wees haar toevlucht!

Genadige Jezus, geef haar het eeuwig leven.

7 Jaar en 7 quadr.

De familién DESTERCKE, DE KO-
NINCK, GAUQUIER en MACHTE-
LINCKX

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.




