O God, geef sterkte aan ons gepijnigd hart,
opdat wij met kristelijke onderwerping zou-
den zeggen : Uw wil geschiede.

TOT VROOM AANDENKEN VAN

de Heer

René - Petrus DE STERCKE

echtgenoot van Mevrouw
Marie DE COUVREUR,

geboren te Nederbrakel op 25 mei 1904 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 16 september 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het is met weemoed dat wij vandaag af-
scheid nemen van vader. Hij was een man
die als echtgenoot en vader steeds het voor-
beeld is geweest van onvermoeibare werk-
kracht en van blijde levensmoed. Het lijden
en de pijn, die hij te verduren had tijdens
zijn laatste ziekte trachtte hij persoonlijk
te verwerken, om het hart van zijn naast-
bestaanden niet te bezwaren. Het was een
blijk van zijn alles opofferende liefde. Met
vertrouwen heeft hij zich overgegeven in de

handen van de Heer. Moge de Heer hem
ontvangen en al het goede dat hij gedaan
heeft belonen.

Dierbare echtgenote en kinderen, weest
niet bedroefd om mijn heengaan, ik stierf
gerust omdat ik bij mijn afscheid aan deze
aarde een beter en gelukkiger leven tege-
moet ga.

Tijdens mijn leven hebt gij mij uw goed-
heid en bezorgdheid betoond, daarom reken
ik nu op uw gebed.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families DE STERCKE, DE COUVREUR,
CAPIAU, MODDE, GOSSEYE,

danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




