Ach, mijn goede man, mijn kind,
'k laat U moederloos in 't leven.
Wie zal er nu zoals moeder deed,
U hulp en bijstand gzven ?...

1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW
Georgette DESTERKE

echtgenote van de Heer Frans ROMAN,

geboren te Opbrakel op 29 juni 1926 en
kristelijk overleden te Ronse

op 16 oktober 1979, gesterkt door Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Echt jammer ! Bijna niet te geloven! Het
woord dat op ieders lippen lag toen het
plotse doodsbericht van dit onvoorziene heen-
gaan van deze vrouw en moeder, die naar
ieders getuigenis, nog zo levenskrachtig, zo
joviaal, opgeruimd, vriendelijk en hartelijk,
gedienstig, eenvoudig, ingoed, echt toegewijd
en naarstig ons bereikte. Wat heeft de dood
de laatste tijd in zovele gezinnen van de
Brakelbosstraat, soms als een dief in de
nacht, aan zovelen, jong en oud, onverwacht
een einde komen stellen. Gelukkig en tevre-
den, met werklust en moed bouwde ze met
haar werkzame man een gelukkig gezin op,
waar ze haar moeder met de meest liefde-
volle zorgen omringde tot ze in mei 1971,
zo dankbaar en verkleefd, haar midden ver-
liet voor het eeuwig leven.

Het leven heeft haar toegelachen, ze was
door iedereen gewaardeerd en bemind, nu is
ze te vroeg en zonder afscheid aan de liefde
van haar gezin en gebuurte ontrukt. Niet be-

grijpend staan we als machteloze, kleine
mensen tegenover de dood. Tegenover dit
grote leed klinken alle troostwoorden ijdel,
tenzij wij geloven in een ander en beter le-
ven in Gods Vaderhuis.

De wekroep van het Evangelie luidt :

« weest ook gij bereid, om als de Heer
komt, gereed te zijn om uit het tijdelijke het
eeuwig leven in te gaan, waar reeds zove-
len ons zijn voorgegaan en die ‘wij speciaal
gedenken op Allerheiligen en Allerzielen. ».

Blijft uw lieve doden dankbaar gedenken,
aan wie ge zoveel te danken hebt.

Mijn goede Frans, mijn lieve Martine, doe
voort uw best. lk weet het, mijn plots heen-
gaan slaat een grote leemte in uw leven,
wij hebben samen veel en zorgend gewerkt,
moge de Heer U vertroosten en sterken in
die droeve dagen. Bidden wij voor elkaar.
Tot weerziens.

Mijn geliefde familie en buren, dank voor
alles en aan allen!

Namis : zondag 4 november om 10 uur.

De families DESTERKE, ROMAN DUBOIS en
DE CLERCQ,

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming.

Uig. S. Gijselinck, Opbrakel




