Zo eens was hij uit Gods hand gekomen,
zo heeft Hij hem weer tot Zich genomen

DE JONGEHEER
PIET DE STEUR

zoon van de Heer en Mevrouw
Désiré DE STEUR - Maria VANDERLINDEN
geboren te Oudenaarde op 6 maart 1951 en

tengevolge van een verkeersongeval
er smartelijk overleden op 3 juli 1973,

voorzien van de H. Zalving in uiterste nood.

Een stonde - een stap in de stilte - en, ach,
zo broos is 't geluk van de wereld - een slag.
Ten gronde viel 't heil van ons leven : beklag,
besloot bij den avond den hoopvollen dag.

Uw hand sloeg hem neer, en wij kussen ze nog,
O God, in ons bitter geklaag en geween ;
maar hef hem ten hemel, en leidt er ons heen,
dan gaan wij door 't leven niet hopeloos toch,
alleen.

Ja God, wij danken U, zelfs in al onze droef-
heid, want er is nog hoop, ook al is hij nu gestor-
ven.

Hoeveel pijn ons zijn heengaan ook doet, hoe
groot de leegte en het gemis ook zijn, die hij
ons achterlaat, toch leeft in ons de zekerheid
dat U zijn leven en dood ter harte gaan.

Wij danken U, omdat Gij ons leven hebt verrijkt
door zijn twee en twintig jarige aanwezigheid, en
wij van hem volop konden houden zoals hij was.

Wij, gelovigen, bidden U ook voor hen die hem
verloren, en van wie hij het meest hield : voor
zijn ouders, broers en zusters, familie en vrien-
den ; geef dat zij door hun geloof in de verrijze-
nis de kracht mogen vinden om met een dierbaar
aandenken aan hem met moed en vertrouwen
verder te kunnen leven.

De namis wordt opgedragen op woensdag
1 augustus te 8 uur.

De Heer en Mevrouw Désiré DE STEUR-VANDER-
LINDEN,

De Heer en Mevrouw Adelin NOTEBAERT-
DE STEUR en kinderen,

De Heer en Mevrouw Jan VANDECAUTER-

DE STEUR en kinderen,

De Heer en Mevrouw Lucien DE STEUR-DHAEYER
en zoon,

De Heer en Mevrouw Gustaaf VAN LIEFFERINGE-
DE STEUR en zoon,

De Heer en Mevrouw Jan DE STEUR-HOEBEKE,

Mejuffrouw Ludwina DE STEUR en verloofde
Heer Frank LAMBRECHT,

Jongeheer Lieven DE STEUR,

De families DE STEUR, VANDERLINDEN,
ALLINCKX en DE MEULEMEESTER,

diep getroffen door de blijken van
deelneming in hun rouw,
danken U van harte.

Hovogra p.v.b.a. Oudenaarde




