Hoe gerust sterft men als men goed geleefd heeft.
(H. Aug.)

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CAMIEL DE SUTTER,

weduwnaar van Mevrouw
PHILOMENA D'HAUWERS,

geboren te Qosterzele, de 24 Juni 1865 en er
godvruchtig overleden, de 10 October 1955.

voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden

en de Pauselijke zegen.

Gelukkig de mens die de Heer vreest en met welbe-
hagen zijn geboden onderhoudt. Tot hem zal de Heer
zeggen : treed de vreugde des Heren binnen, wantin de
kleine zaken waart gij God getrouw.

Eenvoudig was zijn levenswandel en onwankelbaar
zijn geloof. Hij was een voorbeeldig christen vader, die
steeds bezorgd was voor de opvoeding van zijn kinde~
ren ; daarvan immers spreekt luid zijn schoon en talrijk
gezin, wiens groei en bloei hij door wijs belijd wist te
bevorderen.

Zulk leven, zulke dood : reeds geniet hij de beloning
van zijn deugdzaam leven.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, weest niet on~
troostbaar in uw droefheid ; wij moeten ons aan Gods
wil onderwerpen, hoe pijnlijk die ook mocht zijn omdat
Hij oneindig wijs is en vol liefde tot ons. Laat vaders
lessen in het diepste van uw hart geprent, blijft elkaar
met ware liefde beminnen en vergeet mij niet in uw ge-
beden.

Barmbhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Drukkerij Lourdault, - Oosterzele. Tel. 819.

-VERVAET en kinderen :

Miinheer en Mevrouw Richard DE SUTTER

Mejuffer Romanie DE SUTTER :
Mejuffer Victorine DE SUTTER :

Mijnheer en Mevrouw Remi DE SUTTER-VAN HESSCHE en kinderen :

Mijnheer en Mevrouw Henri BUYSE-DE SUTTER en kinderen :

Mijnheer en Mevrouw Victor VAN EESBEECK-DE SUTTER en kinderen :

Mijnheer em Mevrouw Aimé DE MEYER-DE SUTTER en kiaderen :
Mevrouw Jules DE SUTTER-VAN DER CRUYSSEN en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Jérome V. D. CRUYSSEN-DE SUTTER en zoon :
Mijnheer en Mevrouw Michel DE SUTTER-THIENPONT en zoon :

DE SUTTER, D’HAUWERS, BRACKENIER en

DE LANDSHEERE,

De Familién :

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.




