Leef aldus, dat de dood u niet onbereid vindt.
(Nay. Christi)
1
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Emiel DE SUTTER

Weduwnaar van Mevrouw
MARIA HORTENSE VANDERBRUGGEN

geboren te Opbrakel op 15 september 1887 en er
godvruchtig overleden op 16 april 1964.

Bediend door de H. H. Sacramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.
Oudstrijder van de ocorlog 1914-1918
Vereerd met verschillende Eretekens en Frontstrepen

Helaas, indien Gij, o Heer, het hadt gewild, ware
deze teergeliefde ons niet ontnomen, doch wij on-
derwerpen ons zonder klagen en aanvaarden gelaten
deze pijnlijjke beproeving uit uw Goddelijke hand.

Emiel is beproefd door het leven gegaan, naar God.
In naam van God de almachtige Vader, die hem
geschapen heeft.

Emiel was een plichtsbewust soldaat in gevaar-
volle oorlogstijd, een goedhartig medeburger.

Emiel uit een goede kristelijke familie gewonnen
en geboren, is trouw gebleven aan zijn geloof en
overgegaan naar een ander en beter leven, het Eeu-
wige en het volle ontluiken van het leven in het
zalige Hiernamaals.

God, die vergiffenis schenkt en de zaligheid der
mensen begeert, wij smeken uwe barmhartigheid,
dat gij onze wedebroeder, die uit deze wereld is
gescheiden, door de voorspraak van de H. Maagd
Maria en van al uw Heiligen, tot het gezelschap
der eeuwige zaligheid wilt laten komen.

Mijn duugbare familieleden, vrienden, Oudstrij-
ders en medeburgers hebt dank voor wat ge voor
mij geweest zijt en liefdevol gedaan hebt. Bidt voor
mijn zielerust. Tot weerziens hierboven.

De families
DE SUTTER,
ELET,
VANDERBRUGGEN,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel




