De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods
hand. ( Wijsh. )

t

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER
GILBERT DE SUTTER

echtgenoot van mevrouw Yvonne VEKEMAN

geboren te St-Goriks-Oudenhove op 12 mei 1911
en na een pijnlijke ziekte naar de Schepper
teruggekeerd te Zottegem op 8 juli 1986,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder 1940-1945

Lid van de Sint-Barbaragilde

Bestuurslid van de W. K. St-Goriks

Lid van het feestcomité St-Goriks

Deze geachte en gewaardeerde man heeft heel
wat medeburgers gediend door het werk van zijn
handen. Volksvriend en bekwaam bouwvakker,
kon hij metsen en werk leiden. Met natuurlijke
aanleg en verworven kennis, kon hij werk leiden
en tot een goed einde brengen. Steeds paraat
en tot dienst bereid, mocht iedereen op hem
beroep doen. In navolging van de scheppenda
Vader, vond hij vreugde in dienstbaarheid. De
Blijlde Boodschap van Kristus wist zijn arbeid
tot gebed te maken en beide samen tot dienst
aan de anderen.

In dankbare trouw can zijn zorgzame echt-
genote, offerde hij zich voor gezin en familie
en bij zijn levensavond vond hij zoveel vreugde
in de welstand en de vooruitgang van zijn
familie.

Liefste echtgenote, heb dank voor uw trouwe
en gedurige verpleging. Uw belofte mij thuis
te verzorgen hebt gij trouw vervuld. God lone
U daarom.

Beste kinderen, liefste kleinkinderen, hartelijk
dank om de gulle wederliefde, zo vaak be-
toond. Jezus heeft mij uitgenodigd naar de
hemel. Ik blijf over U waken en voor U bidden.
Zet gij nu, de taak van mij verder. Helpt elkaar
en blijft vriend van alle mensen. Vergeet ook
uw overledenen niet. Blijven wij een in het
gebed.

H.H. Barbara en Onkommena b. v. o.

Yvonne VEKEMAN,

André en Edith GOSSEYE-DE SUTTER
en kinderen Stefan en Sylvia,

Pascal DE SUTTER,

De families: DE SUTTER, VEKEMAN,
DE RIJCKE en GUNST

DANKEN U oprecht om uw kristelijke
deelneming en uw vrocm gebed.

Druk. Van Ruyskensvelde -  Godveerdegem




