U die het nog gegeven is

uw moeder te bewaren,

gij weet nog niet wat moeder is;
God moge U moeder sparen.

-l.

BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

LEONIE DE SUTTER,

echtgenote van de Heer

Arthur, Hendrik BUYSE,

geboren te Qosterzele, de 25 december 1898
en er schielijk overleden de 15 april 1967,
Gezalfd met de H. Olie (in extremis.)

Hoe eenvoudig en kristeliik heeft onze duurbare
overledene haar levensbaan voltrokken. Zij was een
verkleefde echtgenote, een zorgvolle huisvrouw, die
waakte op de belangen van haar huisgezin. Haar loop-
baan als moeder was een vurig streven om haar teer-
beminde kinderen in Gods liefde op te voeden. De
Heer zag nu dat haar taak van liefde en vreugde hier
was volbracht, en de maat van haar verdiensten ver-
vuld. Hij heeft haar tot Zich geroepen. Zijn heilige wil
zij gezegend.

Gij weet, o Heer, hoe redelijk onze droefheid is om
het verlies van een zo duurbare echtgenote en zo goe-
de moeder. Doch indien wii tranen storten is het niet
om te morren tegen Uw goddelijke schikking, maar
omdat wij beseffen welk groot verlies wij ondergaan
hebben.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
mijn beste dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.
God zegene en beware U ! Blijft trouw aan de schone
kristelijke gewoonten, zoals ik U heb voorgedaan.
Blijft eensgezind elkaar helpen en steunen, en vergeet
mij niet in uw gebeden.

Duurbare familieleden, bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
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De Heer Arthur, Hendrik BUYSE ;

De Heer en Mevrouw Richard BUYSE-ECKHAUT en kind ;
De Heer en Mevrouw Julien BUYSE-RAHOENS en kinderen ;

De Heer en Mevrouw Marcel BUYSE-VAN DE KERCKHOVE en kinderen ;

De familie DE SUTTER ;
De familie BUYSE ;

De familie D’HAUWERS ;
De familie JACOBS,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in

hun rouw. betuigen U hun innige dank.




