Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven

voor God, onze Heer.

Aan Hem behoren we toe.

Bid voor

Mevrouw Marie De Sutter,
Weduwe van

Mijnheer Jules De Man.

Geboren te Sint-Lievens-Houtem
op 19 maart 1890

en godvruchtig overleden te Zottegem
op 17 januari 1978.

De familie dankt U
voor uw medeleven.

De Beiaard.




