Mijn Heer en mijn God,
in U stel ik mijn betrouwen!

T

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie - Alice DE SUTTER

Weduwe van de Heer
Peirus DE KEYZER

geboren te Qosterzele, op 8 november 1900,
en godvruchtig overleden te Bavegem,
op 27 oktober 1979,
gezalfd met het H. Ziekensakrament.
Lid v. de Kristelijke bond der gepensioneerden

«Al wie in Mij gelooft, zal blijven leven in
eeuwigheid». Deze uitspraak van de Heer is
zeker van toepassing op het leven van deze
goede moeder. Zacht en vredig is zij heenge-
gaan ; zo heeft zij ook geleefd. Trouw aan
haar kristelijke opvoeding die zij door haar
voorbeeld doorgaf aan haar kinderen en
kleinkinderen.

Omwille van haar zorg, haar werkzaamheid
en haar schoonmenselijk voorbeeld, zal haar
nagedachtenis bij haar kinderen en familie,
dankbaar in ere gehouden worden.

Heer God wij danken U voor het leven van
moeder dat rijk gevuld was met goedheid en

zorg. Vergeef haar alle kleine menselijke
tekorten maar beloon haar rijkelijk voor
het goede van haar leven. Laat haar deel
hebben aan uw blijvend hemels geluk.
Goede kinderen, familie en vrienden, dank
u voor alle zorgen, vooral tijdens de laatste
maanden. Door het gebed blijven we met
elkaar verbonden. Van bij de Heer zal ik
voor u ten beste spreken.

God zegene en beware u allen.

De Families DE SUTTER, DE KEYZER,
WANZELE en VERMEULEN,

danken U oprecht om de blijken van
kristelijke deelneming en om de steun
van uw gebeden.
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