Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien
en al mijn levensdagen stonden in uw boek
nog voordat Gij er een van had gemaakt.

Psalm 139

Ons geloof in de Liefde van de Heer
en de dankbaarheid om haar jonge
maar veel te korte leven milderen
ons verdriet bij het heengaan van

JUFFROUW

Vera DE SWAEF

Dochter van
Jozef en Janine RAMAN

Geboren te Aalst op 21 februari 1965
en er bij smartelijk ongeval
overleden op 1 maart 1983
gesterkt door het H. Oliesel in extremis

De families DE SWAEF en RAMAN
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming in hun rouw

Lieve Vera,

oud mogen worden is een mooi geschenk
van het leven.

Doch het was geen geschenk voor jou.
Hij die de Heer is van leven en dood kende al
je levensdagen.

Heel vroeg reeds - op de drempel van je vol-
wassenheid - wenkte Hij jou naar Zijn paradijs.
En zonder nog afscheid te kunnen nemen van
al wie je zo dierbaar waren ging je met Hem
mee.

Ons liet je met een zwaar droef hart achter,
maar ook met de herinnering aan een levens-
lustig meisje, boordevol dromen voor de toe-
komst.

Ontelbaar zijn de vele vrienden voor wie je in
eenvoudige dingen iets hebt betekend. Je
liefde voor kinderen was groot. Hun gaf je die
warmte, genegenheid en geborgenheid waar
elke mens zo naar verlangt.

Ook zij zullen je missen.

Dank lieve Vera om wat je voor ons bent ge-
weest in je korte leven.

Wij bidden de Heer dat Hij jou de plaats
geeft die je toekomt.

Rouwleiding De Swaef, Hoek Gentsesteenweg-Welvaart-
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