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Met liefde en dankbaarheid denken wij terug
aan

Fritz DE TAEYE

echtgenoot van Germaine GAUQUIER

geboren te Nederbrakel op 13 augusus 1907
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 11 november 1979,
gesterkt door het Sacrament der zieken en
de apostolische zegen.

Fritz was de oudste zoon uit een kristelijk
gezin met vijf kinderen.

Van zijn vader Remi, die hem in alles een
voorbeeld was, leerde hij ook zijn beroep.

Met Germaine, zijn liefhebbende en geduldi-
ge echtgenote, had hij drie kinderen, voor
wie hij tenvolle vader is geweest.

Zijn niet aflatende werkkracht en beroeps-
ernst leerden ons wat verantwoordelijkheid en
eerlijkheid betekenen. Zijn consequente le-
venswijze en daadwerkelijke trouw aan zijn
kristelijke overtuiging, zijn openheid en waar-
dering voor eenieders mening, leerden ons
vrij en doelbewust te kiezen en de mening
van anderen te eerbiedigen.

En was hij soms te resoluut, hij kwam
steeds spontaan op die momenten terug om
te zien of hij niemand had gekwetst of on-
recht aangedaan.

Hij zocht nooit de gemakkelijkste weg voor
zichzelf en hij was één en al bezorgdheid
voor vrouw en kinderen.

Zelfs toen de vreselijke ziekte hem dag aan
dag verder aftakelde, was hij slechts bekom-
merd om zijn gezin, en hij toonde ons zo
dat de grootheid van zijn leven als basis
had « de liefde die zichzelf vergeet ».

Het is dan ook des te harder om te aan-
vaarden dat vader slechts enkele zonnige
herfstjaren mocht beleven ; dat ons zo vroeg
de kans ontnomen werd om hem iets terug
te geven voor het vele goede waarmede hij
ons overstelpt heeft.

Hoe droevig het afscheid ook is, toch dan-
ken wij God voor deze man en vader, die
ons een voorbeeld zal blijven voor ons hele
leven.

Goede Vader, Gij die alles weet, die onein-
dig rechtvaardig en de bron van alle Liefde
zijt, Gij weet dat deze man écht geprobeerd
heeft een goed mens te zijn.

Geef hem de kennis en de Waarheid en neem
hem op in Uw eeuwige Liefde.

De families DE TAEYE, GAUQUIER,
VANDEN BROECK, GOEFFERS,
danken u voor uw blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




