In ons hart is een kern van stilte ontstaan
in deze kern ben jij voor altijd aanwezig.

.l.

IN DANKBARE HERINNERING AAN

Adriénne DETANT

geboren te Michelbeke op 2 mei 1934
en overleden op 13 augustus 1987
in de Sint-Franciscuskliniek te Opbrakel.

De familie dankt U voor
uw blijken van christelijke deelneming.

Afscheid nemen van Adriénne, het valt ons
zwaar. Maar weten dat je nu geen pijn meer
hebt troost ons. Het stemt ons dankbaar dat
je zo veel steun kreeg in de periode van je
ziekte.

Steun van familieleden, vrienden, je geloof.

Je hebt ons voorgeleefd hoe je ziekte en
tegenslag kunt dragen en verdragen.

We zullen nooit de kracht en de levenslust
vergeten die je toonde.

We denken met blijheid terug aan jou,

als echtgenote, als moeder.

De vele mooie jeugdherinneringen,

het samen-zijn als partner.

Jouw inzet samen met jouw man voor
gezonde ontspanning voor vele medemensen.
Je was een fantastische oma,

een liefdevolle onthaalmoeder.

Lieve echtgenoot, kinderen, kleinkinderen
moge jullie blijvende samenhorigheid elkaar
tot steun zijn.

Namis : zondag 30 augustus 1987 om 10 uur.

Rouwleiding BVBA RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




