1.

GEDENKEN WIJ GELOVIG EN DANKBAAR
DE HEER

Albert DETANT

weduwnaar van Mevrouw
Valentine VANHELLEPUTTE,

geboren te Everbeek op 19 februari 1900 en
er overleden op 22 juni 1981,

voorzien van het Sakrament van de zieken en
de Pauselijke Zegen.

Een goed en plichtbewust mens is van ons
heengegaan. In alle stilte is hij de blij-
makende en bezorgde vader geweest. Hij leef-
de niet voor zichzelf alleen. Aktief is hij
geweest zolang hij kon, gelovig en betrou-
wend op God. In innige dankbaarheid zullen
wij aan dat alles blijven denken; onze lief-
de zal bij hem blijven door ons dagelijks
gebed voor zijn zielerust.

Mijn dierbare kinderen, veel zorgen hebt
gij mij gegeven, uw liefde en ook uw gene-
genheid. |k dank U voor dat alles. Gij
treurt nu omdat gij mij niet meer in uw
midden ziet, troost U, ik ben niet van U
weg. lk blijf met U verbonden en wacht U
op in de hemel : van daaruit zal ik U mijn
liefde en zorgen blijven geven.

Mijn dierbare familieleden, vrienden en bu-
ren, schenkt ook gij mij een vurig gebed
tot mijn zielerust. Ik dank U daarom.

Namis : zondag 12 juli 1981 om 10 wur.

De families :
DETANT, MORREELS, VANHELLEPUTTE,
VANDEPARRE,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




