‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen’
Joh.14.2

Dankbare herinnering aan

De heer
Albert De Tandt

echtgenoot van mevrouw Yvonne Piens

oud spelend lid van de koninklijke harmonie
‘De Vrije Kunstkring’

geboren te Zegelsem op 25 oktober 1923 en overleden
te Zottegem in het A.Z.St.-Elisabeth op 4 april 1999,
gesterkt door het H.Sacrament der zieken.

De families De Tandt, Piens, Haustraete en De
Keukelaere danken u voor uw medeleven.

Namis : zaterdag 8 mei 1999 om 18.30 u.

Een goed en eenvoudig man is van ons heengegaan.
Wij hebben Albert gekend als een zorgzaam iemand,
bezorgd voor zijn gezin, voor zijn echtgenote Yvonne,
voor de kinderen, de kleinkinderen en achterklein-
kinderen. Naast het werk buitenhuis was hij niet
benauwd om ook wat huistaken op zich te nemen.

Bij Albert was men altijd welkom. De deur stond
steeds open en wanneer men als familielid op bezoek
kwam dan was hij altijd bekommerd om te weten hoe

het met de anderen ging.

Lange tijd was hij lid van de Zottegemse muziek-
maatschappij. Hij deed dat met veel vreugde en had er
vele vrienden. Hij was gemoedelijk in de omgang .
Met het ouder worden ging het ook een beetje minder
goed met de gezondheid. Begin vorig jaar moest hij
noodgedwongen zijn auto wegdoen. Hij die zo graag
eens wegreed, naar de zee, naar Brussel bij de familie,
bij de kinderen. De auto die hij zo nodig had om zijn
kleindochter Fabienne af te halen van haar werk. Het
was een dienst die hij nauwgezet volbracht en met veel
liefde deed. Zo voelde hij zich ook nog nuttig.

Stilaan moest hij meer en meer uit handen geven, maar
hij bleef opgewekt. Het zal morgen wel beter zijn. Op
Pasen, het feest van de verrijzenis, is hij stilletjes van
ons heengegaan. Dankbaar om de kinderen die hem
met de beste zorgen omringden.

Bij dit afscheid bidden wij :

“God, onze Vader,

in uw handen leggen wij dit leven van Albert.

Hij heeft U gediend n zjn dienst voor de anderen.
Neem hem nu op in uw Vaderhuis

en laat hem daar voor altijd gelukkig zijn. Amen”
Beste echtgenote, graag was ik nog een tijdje bij u
gebleven om verder voor u te zorgen. Ik ben u
dankbaar om alles wat wij samen mochten beleven.
Monique en Laurent zorgt goed voor moeder en dank
voor alles, ook voor de goede zorgen welke u mij de
laatste maanden gaf. Mijn beste kleinkinderen en
achterkleinkinderen dank voor elke blijk van
genegenheid en liefde. Tot weerzien in de hemel.




