Geloofd zij Jezus-Christus

.‘.

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

ANTOIN DETANT

weduwnaar in le huwelijk van Marie-Lydie
Vandenbossche en in 2e huwelijk van Marie=-
Renilde Coppejans.

geboren te Everbeek de 31 december 1881 en er
overleden de 14 december 1967, voorzien van de
HH. Sacramenten der zieken.

Hij was een braaf rechtschapen man, waar-
dig voort te leven in de gedachtenis van al wie
hem kenden. Hij had voor grondregel, zijn gelij-
ken niet te benijden en de ijdele glorie te vluch-
ten. Met gerust gemoed en diep vertrouwen gaf
hij ziin ziel in de handen van zijn Schepper terug.

Bij deze beproeving wordt ons hart bedroefd
Heer, maar we troosten ons omdat we weten dat
voor hen die in U geloven, het leven niet ontno-
men wordt, alleen maar veranderd, ingeruild
voor ander. Waar dit aardse leven in puin stort
wordt een eeuwig voorbereid in de hemel.

Yaart wel mijn beminden, ik dank u voor al
de zorgen mij in mijn laatste levensjaren besteed.
Ik kan u niets meer weergeven, maar de recht-
vaardige God zal u vergelden. Als laatste dienst
durf ik nog te vragen: bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De familién DETANT, VANDENBOS-
SCHE en COPPE]JANS |

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van

kristelijke deelneming en danken U.

Dr. Vw Medde, Everbeek.




