Gelukkig deze die het uur van zijn dood gedu-
rig voor ogen heeft en zich alle dagen bereidt
om wel te sterven. (Nav.)
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Bid voor de Ziel

van Mevrouw

Clarisse DE TANDT

echtgenote van Mr Emiel VAN DEN BOSSCHE.
Geboren te St. Maria-Oudenhove de 15 April 1921
en godvruchtig overleden te St. Maria-Lierde
de 29 December 1954.
Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Van deugdzame ouders opgevoed,
was zij de werkzame en vlijtige vrouw
die haar man trouw ter zijde stond, de
christene echtgenote die slechts leefde
voor haar kinderen en haar huisgezin.
Zij is gestorven in een jeugdige ouder-
dom, haar taaie lichaamskrachten zijn
bezweken toen zij de volheid harer da-
gen had bereikt. (Gen. XXV)

Duurbare echtgenoot, denk aan onze
liefde en leer onze kinderen bidden
voor moeder en haar deugdzame voor-
beelden navolgen.

Duurbare kinderkens, ik zou nog
willen bij U blijven. God roept mij !
Mocht mijn offer U gelukkig maken.

Mijn duurbare familieleden, dank
voor uw zorgen, dank voor uw gene-

genheid. Troost U bij de gedachte dat
de Heer mij de eeuwige beloning ge-
schonken heeft voor mijn langdurige
beproeving op aarde. Toont mij voort
uw liefde met voor mij te bidden.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.
(300 d. afl.)

De families DE TANDT, COCK, DE
RIDDER, VAN DEN BOSSCHE, CILDOM,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. V. Lafort, St, Maria-Lierde




