Heer, geef aan haar ziel de eeuwige rust en dat
het eeuwig licht haar verschijne.
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BID VOOR DE ZIEL
van MEVROUW

Irma Maria Leonie De Tand
echtgenote van Mijnheer
Omer Van De Sande

geboren te Deftinge de 19 november 1882 en
overleden te Overboelare de 26 december 1960.
Gezalfd met de H. Olie.

Zalig de mens die de beproeving doorstaat met
oprechte gelatenheid, want hij zal de kroon ontvan-
gen die God heeft weggelegd voor hen die Hem
dienen.

Deze vrouw mocht een hoge ouderdom bereiken
en toch had ze veel en hard, dag en nacht gewerkt
voor het welzijn van haar man en haar kinderen.

De duurbare overledene heeft samen met haar
man rustige dagen gekend bij hun kinderen waar ze
hun intrek genomen hadden en dachten nog enige
tijd samen een schone oude dag te mogen genieten.
De Voorzienigheid echter heeft er anders over be-
schikt en onverwachts doch niet onvoorbereid werd
moeder opgeroepen voor het eeuwige waar ze nu
de vruchten plukt van haar Godvrezend leven.

Duurbare kinderen, hebt dank voor uw verkleefde
zorgen en blijft vader genegen zoals ik steeds van u
hebt gezien.

Ontvang, Heer, in Uw barmhartigheid de ziel
van Uw dienares Irma, en moge zij door de verdien-
sten van uw goddelijk bloed samen met de heiligen
U eeuwig loven.

Vaartwel, beminde echtgenoot, kinderen en fa-
milie hebt dank voor uw zorgen en weest me in-
dachtig in uw gebeden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
(300 d. afl.)
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De familién

DE TAND, VAN DE SANDE,
VANDEPONTSEELE en
MATTHIJS,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-

geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare.




