Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

T

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mejuffer
MARCELLA DE TANDT

geboren te Zegelsem op 12 oktober 1898 en godvruchtig
overleden te Velzeke op 15 april 1971, gesterkt door de
HH. Sakramenten van de zieken en van de stervenden.

Lid van de bond van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen.

De dood is niet het zinloze einde dat men fataal moet
ondergaan en waaraan niemand ontkomen kan. Voor
de gelovige, die oprecht getracht heeft zijn plichten te
vervullen jegens God en de medemens, is de dood de
noodzakelijke poort tot de verrijzenis die binnenleidt in
het geluk voorgoed.

Ouderdom en eenzaamheid hadden haar geestelijke
en lichamelijke krachten ondermijnd. In vereniging met
Kristus’ lijden heeft zij geduldig haar lijden aanvaard.

Stil, zoals zij in alle eenvoud geleefd heeft, is zij van
ons heengegaan. zij was een goed en godvruchtig mens
met een kinderlijke genegenheid voor O.L. Vriouw, wier
beeld zij zo dikwijls in de processie gedragen heeft.
Aangenaam in de omgang was zij zo gevoelig voor een
minzaam woord.

Familieleden en gij allen die mij genegen waart, ik
verlaat u met een dankbaar hart. Vergeet mij niet in uw
gebeden.

H. Ursmarus, patroon van onze parochie, bid voor mij.

De Heer Victor DE TANDT, haar neef;

De families

DE TANDT-DE VLEESCHOUWER ;

danken U voor de blijken van deelneming en
gebeden hen bet d in hun rouw.




