VROOM AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

Marguerite DE TANDT

Geboren te Nederbrakel op 19 december 1897
en rustig van ons heengegaan in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel op 30 juli 1987,
gesterkt door de ziekenzalving.

« De geduldige mens draagt zijn leed tot
het ogenblik gekomen is waarop de vreugde
voor hem opbloeit ». (Sir. 1,23)

« Tante Marguerite » is door een lang, werk-
zaam en rustig leven gegaan, naar het licht
van de Heer.

Steeds wakker van geest en bedrijvig zolang
zij kon, heeft zij nimmer geklaagd in ziekte
en tegenspoed. Met weinig is zij gelukkig
geweest, want tevredenheid schenkt aan de
bezitter ervan overvloed.

Daarom gedenken wij haar met dankbaarheid,
zoals haar beeld geétst staat in onze her-
innering.

De Hzer en Mevrouw
Norbert De Tandt-Gabriélle Pollart,

Mevrouw Hector De Tandt-Julia Frimout,

De Heer en Mevrouw

Paul Delannoo-Paula Van Der Donckt en zoon,

De Hzer en Mevrouw

Albert De Tandt-Annie Meresse en kinderen,

Mejuffrouw Maria De Tandt,

De Heer en Mevrouw

Paul Hardy-Marie-Madeleine De Tandt,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw

Henri Samain-Lucie De Tandt en kinderen,

Mevrouw Jean De Tandt-Monique Dekemele
en dochter,

danken voor de blijken
van deelneming en gebed.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel




