ik verirouw op de Heer.

T

Bid voor de zielerust van
MEVROUW

Simonne DETANT
echtgenote van de Heer Jules VANDERMAELEN,

geboren te Everbesk op 20 juli 1915 en over-
leden te Geraardsbergen op 11 augustus 1975
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een goede moeder is aitijd schoon: als
ze leeft is ze schoon, als ze sterft is ze ook
schoon en als zij gestorven is, is zij het
schoonst want haar eigen gezin is een klein
rijk van vrede waaruit vrede wordt gedragen.
De grootste gaven in haar leven waren een
sterk hart, naarstige handen en een goede
inborst. In trouwe plichtsvervulling en voort-
durende bekommernis om het welzijn van de
haren, heeft zij haar dagen doorgebracht.

Mijn dierbaren, hoe zal ik U kunnen bedan-
ken voor uw blijken van genegenheid en
liefde. Mijn beminde echtgenoot, vele jaren
hebben wij samen gebeden en gestreden; sa-
men hebben wij de onverbiddelijke kwaal,
waarmee ik in mijn lichaam geslagen werd,
gedragen. lk dank U om uw goede zorgen :
de dood kan ons niet scheiden, want liefde
is sterker dan de dood. Bij God leef ik en

ik wacht op U, om samen voor immer bij
Hem gelukkig te zijn.
H. Hart van Jezus, uw rijk kome.

De families :
DETANT, POLS, VANDERMAELEN en COTTON,

danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




