Hij hield van 't land en van natuur

van dieren en van 't spel met duiven

en zag tevree de dagen schuiven.

Hij hield van de aarde en God was zijn vriend.
Zo heefft hij zijn brood en zijn hemel verdiend.

Dankbaar aandenken aan
Alphons DE TEMMERMAN
weduwnaar van Clara DE CUBBER.
Hij werd te Sint-Blasius-Boekel geboren
op 15 juni 1916 en overleed in de kliniek
te Zottegem op 23 maart 1993,
gesterkt door het sakrament der zieken.
Oud-strijder 1940 - 1945.

" Fonske " had een hart gelijk een koekebrood. Hij
aanvaarde de dingen zoals ze kwamen en hij was steeds
metalles kontent. Moesten alle mensen zijn zoals hij, de
wereld zou er anders uit zien.

Twee jaar geleden stierf Clara, na 50 jaar gelukkig
huwelijksleven. Sindsdien zat hij alleen en beredderde
zichzelf, in de buurt van zijn dochter en tussen de
geburen. Die droegen hem allemaal op hun hand. Hij
was een graag geziene figuur. Hij was ook aangenaam
in gezelschap en hij hield van plezier. Zijn miseries
hield hij voor zich. Toen de ziekte hem te pakken had,

en hij weken aan het hospitaalbed gekluisterd lag,
kwam nooiteen klacht over zijn lippen. Dierenvrienden
zijn mensenvrienden, zegt men. Dat bleek ook bij hem
zo te zijn. Dieren waren zijn lang leven : Vroeger, toen
hij de zorg had over de boerderij samen met zijn
schoonbroer, en later, toen hij op rust was, tussen zijn
duiven en schapen en zijn hondje en de schuchtere
herten die tot bij hem dierven komen. Ook zijn kleinkin-
deren en achterkleinkinderen waren zijn vreugde. Hij
schepteen leegte bij mens en dier. Methem is een goede
vaderen grootvader, een goede gebuur en vriend uit ons
midden verdwenen.

"God, in deze mens die van ons is heengegaan, mochten
wij een levend beeld van Uw goedheid herkennen.
Hij bracht mensen bij mekaar,

Hij was voor vrede en rust,

Hij had eerbied voor mens en dier,

Wij zijn U dankbaar om wat we bij hem mochten
beleven. Neem hem op in Uw eeuwige vriendschap. "
Het aandenken aan hem weze ons een lichtstraal in
moeilijke momenten.

Namis op zondag 4 april 1993 om 10.30 uur.

De familie dankt U
voor uw blijken van deelneming in rouw en gebed.
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