Laat de kleinen tot mij komen, want hen behoort
het rijk van God.
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DIERBAAR AANDENKEN
VAN

Annick DE TEMMERMAN

dochtertje van

Armand en Jeannine MERLAEN

Geboren te Opbrakel op 13 december 1968 en aan de
liefde zijner ouders ontrukt te Steenhuize-Wijnhuize,
op 19 augustus 1974.

Ons kindje ligt zo stil, zo stil,

Och, vader, moeder, ’t is Gods wil,
God had het U gegeven !

Och, buigt voor Hem en fluistert stil :
Geschiede Uw wil !

Men droeg het weg, zo zacht, zo zacht !
Och wist gij hoe ’t hierboven lacht;
God laat het eeuwig leven !

Denkt daaraan goed en fluistert zacht :
Heer, geef ons kracht.

Bewaar mijn broertjes braaf en rein, o Heer,
zegen alle dagen mijn lieve ouders immer weer,
en ook mijn grootouders allen samen,

tot dat wij eens te samen in Gods liefde teer
verenigd worden voor eeuwig weer.

Arm. DE TEMMERMAN-Jeannine MERLAEN

en hun kinderen

danken U van harte voor Uw
aanwezigheid en medeleven
bij het verlies van hun liefste
kindje.




