Wanneer Hij komt, 't kan morgen zijn,
't kan dageraad of avond zijn,

de Goede Herder kan het zijn,

De Man met balsem, brood en wijn.
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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Celeste, Ida, Elodie
DE TEMMERMAN

echtgenote van Albert BOTTELDOORN.

Zij werd geboren te Elst op 13 december 1905
en overleed onverwacht in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 16 november 1985, gesterkt door Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Bij dageraad begaf haar moedig hart om
eeuwig te rusten.

Van jongsaf aan gaf Céleste blijk van eerlijke
levenslust. Na de tragische dood van haar
eerste man trad zij opnieuw in de echt tot
jaren in 't goud. « Bij Céleste » werden dor-
stigen allerhande gelaafd. Trouw zorgde deze
edele vrouw voor ’'twelzijn en de welvaart
van haar geliefden, o.a. in hun confectiebe-
drijf. Op hogere leeftijd bleef zij de gast-
vrije vrouw, ook voor de Heer op de Hoog-
dagen, en liet zij in haar grote zorg haar

man niet in de kou staan. Zij ging hem, op
de valreep, nog voor naar het eeuwig Vader-
huis.

Goede Vader, de mens wikt maar Gij be-
schikt over ons leven. Wij danken U om
deze christen vrouw en moeder die ons on-
verwachts ontvallen is. Zo vergankelijk als
zij was, is zij een mens geworden om van
te blijven houden. Wij bidden dat ook wij
door crisissen gerijpt, in staat mogen blij-
ven elkaar te helpen en te dragen.

Lieve echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, vele vrienden en kennis-
sen, laat ons elkanders lasten verder dragen,
dan vervullen we de wet der liefde, want ech-
te liefde sterft niet. Dra zien we elkander
weer zodra de lente, de « nieuwe ooievaar »,
Christus komt.

De families

DE TEMMERMAN, BOTTELDOORN,
DE MEUE, DE BLEECKER,

danken U.

Namis : zondag 1 december 1985 te 9.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel




