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De dood is niet het einde. maar het begin en de
poort tot het eeuwig leven. Voor hen immers, die in
Christus geloven, wordt het leven niet weggenomen
maar verwisseld voor de hemel, waar een eeuwige
woonplaats is bereid.

De dierbare afgestorvene was een vroom christen.
Na een eenvoudig, stil en werkzaam leven, heeft hij
met gelatenheid en voorbeeldig geduld zijn einde
voelen naderen en met vertrouwen naar het ogenblik
verlangd dat God hem de rust en de zaligheid zou
laten ingaan.

Maria, die nw naam vereerd hebben, zullen niet
henauwd worden in het uur van de dood.

Beminde Broer, Zusters en familicleden, ik dank
u voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen; de dood
breekt de banden niet die ons verenigden. Helpt en
steunt elkander en vergeet mij niet in de FL. Mis en
in uw gebeden. - Tot weerziens in de hemel!
1. Hart van Jezus. ik heb betrouwen op U (300d.a.)
0.L. Vrouw, ten hemel opgenomen, bid voor mij.

7Ui(g_ Mw. De Vieeschouwer L. Michelb.

De familién DE TEMMERMAN en VAN COPPENOLLE

danken U van harte voor Uw wel-

willende deelneming en gebeden.




