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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Clara DE TEMMERMAN
echtgenote van de Heer Petrus CORNIL,

geboren te Elst op 20 november 1899 en
godvruchtig overleden te Ronse

op 28 april 1980,

voorzien van de HH. Sakramenten.

De dood behoort tot het leven van elke
mens. Voor de ene verloopt het afscheid
van deze wereld nogal op een gemakkelijke
manier, voor de andere gaat het met pijn
en smart. Alleen onze thuiskomst is dezelf-
de : wij worden door God opgeroepen tot
eeuwig leven.

Onze dierbare overledene heeft een hoge
leeftijd mogen bereiken. Dat betekent : een
harde jeugd gekend, zorgend moeten werken
om het gezin te onderhouden en daarna sa-
men de lasten van de oude dag dragen.

Moeder, wij zijn U dankbaar voor alles
wat gij voor ons gedaan hebt en bidden nu
de Heer om het eeuwig geluk als loon voor
uw goedheid en uw inzet.

Geliefde echtgenoot, zelf ziek zijnde, moet
het U dubbel hard vallen mij nu te moeten
veliezen. Als gelovigen weten we ons nog
met elkaar verbonden en zien we uit naar
het vreugdevolle terugzien in de hemel.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, blijft
gij nu vader omringen met uw liefde en uw
zorg. Hierboven bid ik de Heer voor vader
en voor U om steun en sterkte in deze
droevige ogenblikken.

De families DE TEMMERMAN, CORNIL,
RAMSDAM, DE STERCKE, HAESEBROECK,
THOMAS, DE CLERCQ,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Begrafenissen « Raoul » — Brakel




