Niemand leeft voor zichzelf,

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
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ZALIG AANDENKEN AAN MEVROUW

CYRILLA DE TEMMERMAN

weduwe van de Heer

LEONCE EECKHOUT

geboren te Baaigem op 14 augustus 1891 en
godvruchtig overleden in het Akademisch
Ziekenhuis te Gent op 11 september 1981,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Dankbaar om haar jarenlang verblijf onder ons,
willen wij de dierbare overledene bij haar
sterven aanbevelen aan onze hemelse Vader en
wij bidden:
God onze Heer,
Gij houdt van de mensen
zoals een Vader van zijn kinderen.
Wij vertrouwen deze dierbare overledene toe
aan uw liefde die geen grenzen kent.
Wij zijn U dankbaar voor al het goede
dat Gij ons door deze mens gegeven hebt
en waardoor zij voor ons
een blijvend teken is geworden van uw liefde.
Breng haar nu thuis in de vreugde
van uw Rijk, waaraan geen einde komt.
Richt onze ogen op Jezus
die voor ons de weg, de waarheid en het leven is.
Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

(uit de Liturgie van de Overledenen)

Beste kinderen, kleinkinderen en familie: ik
dank u om uw genegenheid, uw goedheid en
uw liefdevolle zorg voor mij. Moge de Heer u
zegenen. Bid nu voor mij tot de goede Vader
om eeuwige vrede.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Namis : zaterdag 3 oktober om 8 u 30.

Roger en Marguerite DE COSTER-EECKHOUT
en kinderen,

Robert en Adeline EECKHOUT-VAN HOORDE
en kinderen,

De families DE TEMMERMAN, EECKHOUT,
VAN DEN DRIESSCHE en HAESEVELDE

zijn U zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en _danken U.

Begrafenissen Van de Moortele, De Pinte
Drukkerij Eeckhout, Merelbeke / Munte




