Op zondag 11 januari 1970
een zachte dooidag,
heeft de Heer

EDMOND DETEMMERMAN

geboren te Everbeek op 25 januari 1895, zijn
groeiende levensopgang naar de Heer die hij
74 jaar geleden in het Doopsel begon, beeindigd,
gesterkt door het Sakrament der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

Op de dag dat de Kerk het Doopsel van de
Heer Jezus herdenkt, heeft Edmond de vrucht
van zijn heilig doopsel ontvangen.

Tot hem heeft de Heer zelf gesproken ’Gij
zijt mijn veelgeliefde zoon, kom binnen in het
huis van Onze Vader,,.

Dat geloven wij omwille van het wonder dat
God bij elk doopsel voltrekt : Hij neemt be-
zit van die mens door de krachi van de H.
Geest. In de lering van deze zondag laat de
profeet Jesaja de Heer zelf aan het woord :

”Dit is mijn dienaar die Ik ondersteun,
Mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep :
Mijn geest stort Ik over hem uit....

Het geknakte riet zal Hij niet breken,

De kwijnende vlaspit niet doven,,.

Dat verhopen wij omwille van diezelfde Heer
die hier onder ons is en die wij smeken voor
onze dierbare Edmond : ''God, Gij alleen zijt
altijd bereid U te ontfermen. Wij bidden voor
uw dienaar. Gebied uw heilige Engelen hem
op te nemen en te geleiden naar het nieuwe
paradijs, de hemel. Zo zal hij die in U geloofde
altijd met zijn broeder en familie, de eeuwige
vreugde met U delen.

De families
DETEMMERMAN-VAN WIJMEERSCH,

Danken U van harte voor de gebeden
en blijken van kristelijke deelneming. .
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