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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Etienne, André De Temmerman

geboren te Munkzwalm

op 24 september 1936 en godvruchtig
overleden in het St.-Elisabethziekenhuis
te Zottegem op 31 december 1989,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

DE TEMMERMAN,
BOVIIJN, MICHIELS,

danken U.

God, wij danken U voor dit leven.

We weten dat niets van het goede waarnaar
hii gestreefd heeft, niets van het leed dat
hij gedragen heeft, verloren zal gaan.

Moge hij voortleven in ons hart, in onze
gedachten en in onze gebeden.

Geef hem die in U geloofde en op U ver-
trouwde, uw heerlijkheid en eeuwige vreugde
zoals wij ook bidden bij de begroeting van
onze lieve doden :

« Heer Jezus, door U over te leveren aan
de dood hebt Gij voor ons allen de weg
gebaand naar het eeuwig leven. Wij zijn
bedroefd omdat deze mens ons ontvallen is.
Naar wie zouden we gaan, tenzij naar U.
Wij vragen U ootmoedig, laat niet toe dat
dit het einde zou zijn. Neem deze mens
op in het licht van Uw aanschijn, Gij die
leeft en leven geeft tot in de eeuwigheid ».

Dierbare familie, vrienden en kennissen, heb
dank voor alle goede zorgen en genegenheid
die ik mocht ontvangen.

« Adieu Moriaan ».

Rouwleiding bvbai ;VR;OUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




