Geloofd zij Jezus Kristus.

BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Fernand DE TEMMERMAN
echtgenoot van Mevrouw
Martha DE CLERCQ,

geboren te Nederbrakel op 16 oogst 1925
en godvruchtig overleden te Brakel op
22 april 1972, gezalfd met de H. Olie
« in extremis ».

Qorlogsvrijwilliger 1940-1945.

Kort is het leven van een mens en zo
spoedig verviogen. Broos en vergankelijk is
alles wat ons hier op aarde wordt geboden.

Het uur van de dood is alleen aan God
bekend, daarom gelukkig de mens die zich
door een deugdzaam leven heeft voorbereid
en zich beijverd heeft om te leven gelijk
hij wenste te sterven.

Dat hij zo plots aan onze liefde ontviel,
is des te zwaarder en des te meer pijnlijk
en smartvol, maar toch, troostrijk is het dat
hij versierd met deugden en verrijkt met ver-
diensten tot een beter leven overging.

Onze duurbare overledene was een goede
echtgenoot en een zorgzame vader, die leefde
voor de zijnen en steeds weer bereid was
goed te zijn in dienstvaardige behulpzaam-
heid. Moge de goede God hem nu vergeving
schenken om zijn tekorten en hem belonen
om het vele schoons in zijn leven.

Duurbare echtgenote, kinderen en klein-
kind, beste ouders, schoonouders en familie,
graag had ik nog vele jaren bij U allen ge-

bleven. Ik dank U zeer oprecht voor uw trou-
we liefde en genegenheid. Bidt tot God dat
Hij mij genadig weze en dat Hij u moge
steunen en sterken in deze moeilijke dagen.
Ook U allen, beste vrienden en geburen,
dank ik om uw genegenheid. Bidt tot God
in een vroom gebed dat Hij mij nu opneme
in het eeuwig Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families DE TEMMERMAN, COPPENS,
DE CLERCQ, DE BRAEKELEER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.




