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LATEN WIJ BIDDEN VOOR
DE HEER

Georges DE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw
Martha GEERAERD,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 25
mei 1911 en er godvruchtig overleden op
1 april 1979, gezalfd met het H. Oliesel.

Krijgsgevangene 1940-1945.

Heer, nu wij onze dierbare overledene ver-
gezellen naar zijn laatste rustplaats, willen
wij ons tot U wenden.

Bidden we dat er niets van het goede dat
Georges ons heeft willen brengen verloren
zou gaan, maar dat het ten volle in ons
mag naleven.

Laat ons bidden :
God, onze Heer, we bidden U, verhoor ons.

Bidden we voor zijn echtgenote en familiele-
den, die door dit heengaan worden beproefd,
dat zij van God de nodige sterkte en ver-
troosting mogen ontvangen op hun verdere
levenstocht.

Laat ons bidden :

God, onze Heer, we bidden U, verhoor ons.

Bidden we voor allen die ontmoedigd zijn
door pijn en tegenslagen in hun leven. Dat

zij zonder verbittering hun hart steeds ge-
opend houden in hoop en verwachting naar
de komst van de Heer.

Laat ons bidden :

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Heer, onze God, Gij hebt de mens gescha-
pen om voor elkaar een steun en troost te
zijn. Laat Uw liefde door ons meer zicht-
baar worden in deze wereld. We vragen het
U, door Kristus, onze Heer. Amen.

De families DE TEMMERMAN, GEERAERD,
GEENENS, DELSOIR,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank uU.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




