Gij Heer, zijt onze enige Hoop !
il

Bid voor de ziel van
DE HEER

Germain
DE TEMMERMAN

Echtgenoot van Mevrouw
Nelly DE GOLS

Geboren te Munkzwalm op 7 maart 1940 en

wonende te St.-Blasius-Boekel, godvruchtig

overleden in het Akademisch Ziekenhuis te

Gent op 12 augustus 1974, gesterkt door de
HH. Sakramenten.

Lid van de Voortplanting van het Geloof en
van de Confrerie van de H. Margarita.

Een al te vroege dood komt in dit gelukkig
jong gezin rouw en droefheid brengen. Een
jonge huisvader nog onmisbaar voor zijn
brave vrouw en kinderen wordt onmeedogend
weggenomen uit hun midden. Een mens zon-
der geloof zou wanhopig in opstand komen.
Als gelovige mensen buigen we, alhoewel
niet begrijpend, bedroefd het hoofd met de
zekerheid dat God toch altijd van ons blijft
houden in leven en in dood.

Vreedzaam en vol werklust leefde en werkte
Germain voor zijn gezin. Enkele jaren reeds
ging het niet goed met zijn gezondheid.
Moedig zoals hij was hernam hij telkens bij
enige beterschap zijn werktaak waarin hij
zeer bekwaam was.

In de vele weken en zelfs maanden gedwon-
gen rust thuis en in de ziekenhuizen ontving
hij de beste zorgen en toewijding van zijn
echtgenote. Hij bleef minzaam, moedig en

dankbaar voor ieder die hem genegen was
en hem tegemoet kwam bij zijn ziekbed.
Moge de Heer in zijn barmhartigheid hem nu
genegen zijn en hem tegemoet komen met
de eeuwige vrede die aan de gelovigen be-
loofd is.

Woorden van troost zijn moeilijk te vinden
maar moge ons gebed en ons medevoelen
met zijn diepbeproefd gezin en familie een
vertroosting zijn voor hen en iets bijdragen
tot de zielerust van de dierbare overledene.
Mijn dierbare echtgenote en lieve kinderen,
gaarne had ik nog lang en veel gewerkt
voor u. Ge kunt me moeilijk missen. Blijf
vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid.
Zoek sterkte, mijn lieve vrouw Nelly, in uw
groot geloof en in uw zondagsmis en com-
munie. De Heer verlaat de zijnen niet, ook
niet in de tegenslagen van het leven.
Dierbare ouders, moge het u goed gaan.
Gedenk me samen met de mijnen in uw
gebed.

Dierbare schoonmoeder, broers, schoonbroers
en schoonzusters, ik dank u ten zeerste voor
uw genegenheid en goedheid die ge mij
betoond hebt samen met mijn echtgenote.
Ik reken op uw gebed en uw verdere hulp
ten bate van mijn beproefd gezin.

Beste verwanten, vooral u nonkel-klooster-
ling, vrienden en geburen, ik dank u even-
eens om uw medeleven in de rouw. Gedenk
me ook in uw gebed.

Aan allen vaarwel en tot weerziens in het
hemels Vaderhuis.

Heer, geef hem de eeuwige rust !

Om uw blijk van christelijke deelneming en
gebed danken u zijn vrouw Nelly De Gols en
ziin kinderen Gerdy en Gerdinne samen met
de families :

DE TEMMERMAN, VAN KERKHOVE,

DE GOLS en DE MARTELAERE.
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