Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven.

.I.

DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN
EN EEN UITNODIGING TOT GEBED VOOR

DE HEER
Hector, Jozef De Temmerman

weduwnaar van
Mevrouw Clemence MEERSCHAUT,

geboren te Elst op 21 oktober 1903
en godvruchtig overleden in rusthuis
« Najaarszon » te Brakel op 15 november 1986.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Vader had een sterk en een groot hart. Een
leven lang heeft dit rusteloos geklopt voor
vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen. Hij heeft hard gewerkt om zijn
kroostrijk gezin fatsoenlijk door het leven
te helpen. Hij was maar gelukkig als hij
« thuis » was.

Groot was dan ook zijn ontreddering toen
hij tien jaar geleden al zijn geliefde echt-
genote verloor. Snel heeft deze beproeving
hem doen verouderen, ook al was hij om-
ringd en gekoesterd door zijn kinderen.

Nu, na ruim 83 jaar is zijn hart stilgevallen,
zachtjes in liefde opgebrand. Op een rusti-
ge middag van de Allerheiligenmaand is de
Heer hem stilleties komen roepen, om hem
op te nemen in de vreugde van zijn heiligen.
Misschien waren wij minder gereed, want

scheiden van geliefden doet pijn, ook als
ze 83 zijn geworden, juist omdat hun aan-
wezigheid in ons midden vanzelfsprekend, zo
onmisbaar is geworden.

Voor christenen wordt deze droefheid ech-
ter gemilderd en gelouterd.

Omdat wij geloven dat Vader verder leeft
over de grenzen van de dood, niet enkel
in de herinnering van ons hart, maar in
de liefde van God ;

omdat wij hopen eens weer samen te zijn
met hem en moeder, in het grote Vader-
huis, waar er plaats is voor velen ;

omdat wij in dankbare liefde God mogen
danken, omdat wij hem zo lang mochten be-
waren : om dat alles durven wij bidden :
« God onze Heer, Gij houdt van de mensen,
zoals een vader van zijn kinderen. Wij ver-
trouwen U vader toe aan Uw liefde die
geen grenzen kent. Wij zijn U dankbaar voor
al het goede dat Gij ons door vader hebt
gegeven, en waardoor hij voor ons een blij-
vend teken is geworden van uw liefde.

Breng hem nu thuis in de vreugde van Uw
Rijk waaraan geen einde komt ».

De families

DE TEMMERMAN, MEERSCHAUT,
HAESEBROEK, DE WEERDT,

danken U.

Namis : woensdag 3 december om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel
Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel




