Wie in mij gelooft, zal leven
0ok al is hij gestorven
en ieder mens die leeft in geloof aan Mij
zal in eeuwigheid niet sterven.
(Jon. XI; 25-26)

Tot vroom aandenken aan

DE HEER

HENRI DE TEMMERMAN

zoon van wijlen Heer en Mevrouw
Alphons en Anna De Temmerman-De Vieeschouwer

geboren te Schorisse op 24 oktober 1937
en godvruchtig overleden te Kortrijk
in de kliniek Maria's Voorzienigheid op 25 juni 1988,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

“Gods wegen zijn wonderbaar en voor de mens niet te
doorgronden”. Onze geliefde broeder en familielid heeft ons
viij plots op een jonge leettiid verlaten. Bij een afscheid van een
dierbaar mens, welke van ons is heengegaan, vindt men geen
troost als bij de Heer en bij de familie. Jezus heeft gezegd: "Ik
ben de Verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven...

Henri was een geliefd en werkzaam mens. Hij was gelukkig
met wat hij is en wat hij heeft. Hij hield zeer veel van de natuur
en van zijn dieren. Hij voelde zich alleen thuis maar hij wist dat
hij altijd kon rekenen op de goede hulp van zijn zusters en van
Zijn vrienden...

Geen rijkdom, geen armoede, geen grootheid of geringheid
waarborgen ons het geluk van de hemel, alleen een goed
geweten geeft ons toegang tot het Huis van de Heer.

Mijn dierbare familieleden en vooral mijn zusters ik dank U
oprecht voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Dit was mij zeer

aangenaam. Vooral uw veelvuldige bezoekjes tiidens mijn
Ziekte. Moge de Heer U voor dit alles belonen.

Samen met mijn ouders, die mij zijn voorgegaan, zeg ik: tot
weerziens. Heer, geef hem de eeuwige rust.

Namis op zaterdag 16 juli 1988.

Hr.en Mevr. Clement De Temmerman-Herregat,
kinderen n kleinkinderen,
Hr. en Mevr. Georges De Temmerman-De Nayer,
kinderen en kleinkinderen,
Hr. en Mevr. Richard De Schampheleire-De Temmerman,
kinderen en kleinkind,
Hr.en Mevr. Ghislain De Temmerman-De Temmerman,
kinderen en kleinkinderen,
zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters,
neven en nichten

De families De Temmerman-De Vieeschouwer en
De Smet-Capiau

danken U voor de blijken
van oprecht medevoelen.

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begrafenissen pvba D'Hondt - Oudenaarde




