Het leven is ons gegeven om God te zoeken; de

dood om Hem te vinden ; de eeuwigheid om Hem

te bezitten. (P. Nouet)
t

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Henri DE TEMMERMAN

weduwnaar van Mevrouw
Sidonie - Octavie VAN DE MERGEL,

geboren te Zegelsem de 22 januari 1875 en
kortstondig overleden te Elst de 26 januari 1961,
«In extremis» gezalfd met het H. Oliesel.

Sterven is het lot van alle mensen hier op aarde,
maar niemand kent dag of uur waarop de dood
zal komen. Daarom handelt de mens voorzichtig en
wijs die de' eeuwigheid steeds voor ogen houdt en
elke dag tot sterven bereid is. (Thom. a Kemp.)

Werkzaam en rechtvaardig was het leven en strij-
den van deze dierbare overledene : nooit deed
's werelds opzicht of eigenbaat hem wankelen; in
Gods barmbhartigheid is hij rustig gestorven.

De goede God zal de mens loon naar werken ge-
ven en iedereen vergelden volgens zijn handel en
wandel.

Dierbare kinderen en bloedverwanten, ik ben ge-
storven naar Gods H. Wil, maar mijn liefde tot U
sterft niet. In de hemel zal ik U beminnen zoals
ik U liefhad op aarde. Dank om de genegenheid
en liefdevolle zorgen. Blijft mij steeds gedenken in
uw gebeden tot eeuwig weerzien bij God.
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— Voor de steun van uw gebed, voor

de troost van uw medevoelen in
de rouw, danken U de families

DE TEMMERMAN,
VAN DE MERGEL,
CRUYPELINCK,
LOTERMAN.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst




