« lk ben de Verrijzenis en het Leven »
(Jo 11, 25)

Dit aandenken weze de uitnodiging tot gebed
voor de zielerust van
MEVROUW

Irma DE TEMMERMAN

weduwe van de Heer
GEORGES KINDT,

geboren te Nederbrakel op 21 juni 1908 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 27 september 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Midden het verdriet dat ons vervult om het
heengaan van onze dierbare overledene geeft
het ons een troost te mogen zeggen : « Zij
was een goed mens, zij is heel haar leven
godvruchtig geweest ».

In haar net huisje op de berg was zij ge-
lukkig. Zij leefde in alle eenvoud, ontving
gastvrij al haar familieleden, was vrijgevig,
had een gulden hart en hield van de vrede.
In haar huis kon men als het ware die vrede
ademen.

Sinds de dood van haar man, was zij stil
geworden. In de ziekte en de pijn, die zij te
dragen had, zocht zij haar kracht bij God.
Nederig van aard was zij groot in haar lij-

den moge God haar hiervoor belonen voor
eeuwig.

Mijn beste familieleden, ik dank U voor
de steun die U mij de laatste jaren gaf, om
de zactheid en fijngevoeligheid waarmee gij
mij hebt bijgestaan de laatste dagen van mijn
leven. Van uit de hemel blijf ik met U allen
verbonden.

Moge mijn lijden vrucht dragen, moge Gods
zegen neerkomen over U allen, over degenen
die mij hielpen in mijn leven en over alle
mensen die op een of andere manier onge-
lukkig zijn.

De families DE TEMMERMAN, HAEZEBROECK,
KINDT, GODDIJN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




