Daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is 't leven goed,
waar men stil en ongedwongen
alles voor ellkander doet.
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Dit weze een dankbare herinnering aan

DE HEER
JULIEN DE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw
ELISABETH HAESEBROEK

Hij werd te Raray in de Oise (Frankrijk) op 11
februari 1914 geboren, en overleed te Zottegem
in het ziekenhuis op 30 november 1992,
voorzien van het sakrament van de zieken.

Hij was Oudstrijder 1940-1945.

Julien werd in Frankrijk geboren. Zijn ouders
waren, als zoveel vlaamse gezinnen naar het
buurland uitgeweken, op zoek naar werkgelegen-
heid en landbouwgrond. Zijn legerdienst bracht
hem terug op vaderlandse bodem, die hij sinds-
dien niet meer verliet. Maar in de volksmond
bleef hij ""Fransman''.

Julien en Liza konden met elkaar goed op-
schieten. Ze hingen goed aan mekaar. Dat viel
op bij wie daar binnenkwam. Hij bleef haar 56
jaar lang trouw... tot de dood hen scheidde.

Zijn brood heeft hij verdiend door hard wer-
ken : Zoals zovelen uit ons dorp alle dagen op
en af met de fosse-trein naar de koolputten van
het walenland. Dat zware werk eiste zijn offers :

op 36 jaar was hij invalied en moest hij thuis-
blijven.

Beiden brachten vijf kinderen groot : drie zo-
nen en twee dochters. De een na de ander ver-
liet het ouderlijke nest en beiden zaten weer
alleen, zoals bij de aanvang. Meteen waren ook
hun schoonste jaren voorbij.

Julien was een nerveuze maar joviale kerel,
die graag een praatje sloeg, die zijn verzet zocht
in eenvoudige dingen : een wandeling in het bos,
een ritje per motto, zijn kleinkinderen, zijne
""lochting”’, zijn konijnen.

Voor Liza staat momenteel de klok stil en
stuikt een wereld in elkaar. De tijd zal wonden
moeten helen. Maar de dankbare herinnering
aan deze rechtschapen man, aan deze zorgzame
echtgenoot en goede huisvader zal de pijn van
de scheiding wat milderen, wetend dat het ver-
driet nu eenmaal de prijs is van de liefde.

Beste Liza, kinderen en kleinkinderen, dank om
uw trouwe bezorgdheid en uw geduld. We kijken
vertrouwvol uit naar een blij wederzien.

De families DE TEMMERMAN, HAESEBROEK,
VAN KERCKHOVE en VANDE WALLE,

danken U van harte voor de blijken van
innige deelneming.
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