Een mens moet leren sterven
Om het leven te beérven.

1.

Tot vroom aandenken aan Mevrouw
Madeleine DE TEMMERMAN

weduwe van de Heer
Aimé VAN WAMBEKE

geboren te Mater op 14 december 1901 en
overleden te Oudenaarde op 13 december
1980, gesterkt door de Genademiddelen
van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga
en van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Stil en deugdzaam is haar leven geweest,
als een christelijke moeder die zich eens
tenvolle gegeven heeft aan haar gezin, aan
hetwelk zij een heerlijk voorbeeld van
dienende en offerende liefde heeft nage-
laten. Zij is zwaar beproefd geworden ;
jarenlang werd zij aan haar zetel gekluis-
terd en werd zij sinds het heengaan van
haar echtgenoot op de zorgen van het
Hospitaal aangewezen. Menselijkerwijze
had het leven voor haar geen zin meer, en
toch bleef zij vredig en vroom en uitte haar
mond nooit een klacht. Zij voelde het einde

stilaan naderen met onderwerping en ge-
rustheid, die de gaven zijn van de gelovige
die weet dat zij haar Schepper weldra zou
ontmoeten,

Dierbare kinderen en kleinkinderen, be-
waart mijn gedachtenis in uw hart en bidt
voor mij. Gij vooral, mijn dochter Margriet,
heb dank voor uw aanhankelijkheid tijdens
de kwelling van mijn invaliditeit.
Dierbare broeders en zusters, familie en
kennissen, hebt dank voor uw menigvul-
dige bezoeken, die mij telkens verlichting
en vertroosting brachten. Bidt voor mij als
de geestelijke band die ons samenhoudt.
Lieve Zusters en verpleegsters, hebt dank
voor uw onverpoosde toewijding.

Margareta Van Wambeke,
Marc Van Wambeke-Hostens en kinderen,
Georges Kiekens-Van Wambeke,
haar kinderen en kleinkinderen ;
De families DE TEMMERMAN, LENVAIN,
VAN WAMBEKE en CANSSE,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Namis : woensdag 28 januari te 19 uur in
de kapel van het Klooster.
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