En als ik ben heengegaan

en een plaats voor u heb bereid,
kom ik terug,

om u op te nemen bij Mij,

opdat ook gij zult zijn, waar ik ben.

DANKBAAR AANDENKEN-AAN
MEVROUW

Madeleine
DETEMMERMAN

weduwe van de Heer
Robert GOSSEYE

geboren te Nederbrakel op 8 oktober 1925
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Hospitaal te Ronse, op 5 juni 1989,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

¥

De families DETEMMERMAN, GOSSEYE,
LIMPENS en HOEBEKE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van

kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 49

Wij danken U, Heer God, voor deze vrouw,
die ons zo dierbaar nabij is geweest en die
nu stilletjes naar de hemel ging, bevrijd uit
lijden en beproeving, die jaren haar zwaar

aandeel waren.

Wij danken U, voor de kommer en zorgen
waarmee zij de hare heeft omringd.

Haar leven was geen uitbundig gepraat,
geen overstelpende uiting van gevoelens, maar
een innig doorleefd leven.

Haar dood bedroefd ons, maar haar ge-
dachtenis zal ons altijd bij blijven.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank U
zeer voor de goede zorgen waarmee gij mij
hebt omringd. Moge de Heer uw goedheid
overvioedig belonen.

Dierbare familie en vrienden, vaart wel,
eens zien we elkaar weer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!




