Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

TOT VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW

Marie - Elodie DE TEMMERMAN

weduwe van de Heer
Alois TOMME
geboren te Elst op 5 september 1884 en er god-
vruchtig overleden op 22 september 1970, tijdig
bediend met de H. Sakramenten.

Het aardse leven is als een rookwolk, die
door de wind wordt uiteengedreven. Vandaag
verschijnt de mens, en morgen is reeds het
einde.

Elke mens krijgt zijn aandeel in vreugde en
smart, maar die Kristus wil volgen, moet zijn
kruis opnemen en in zijn voetstappen wandelen,
doch wie met Kristelijke onderwerping de strijd
opneemt, zal ook met Kristus de heerlijkheid
der Verrijzenis binnengaan.

Daarom is het goed voor de mens zo te leven,
zoals hij verlangt bevonden te worden in zijn
stervensuur.

Wie goed geleefd heeft, volgens de leer van
Kristus, kan de dood tegemoetzien als een
vriend, die ons verlost uit de ellende van dit
aardse leven, om ons deelachtig te maken aan
de eeuwige glorie.

Beminde kinderen en kleinkinderen, de dood
is niet het einde, maar 't begin van het ware
leven dat ons in eeuwigheid niet zal ontnomen
worden, In Kristus blijven wij verenigd in ge-
bed en liefde.

Weent dus niet als mensen zonder hoop, maar
weet dat Kristus de Verrijzenis is en het Leven
en dat al wie in Hem gelooft, in eeuwigheid
niet sterft. Wil me dan gedenken in uw gebeden
en H. Misoffer.

Een speciaal woordje van dank voor U mijn
kleinkinderen en familieleden die mij in de
laatste eenzame levensjaren dagelijks hebt bij-
gestaan.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu de vier Akten bidden.

De families DE TEMMERMAN, TOMME, GA-
BRIEL en DE TOMME,

danken u voor uw blijken van deel-
neming.

Van der Stichelen - koster — Elst




