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Dankbaar aandenken aan
MEVROUW
Marie-Louise
DE TEMMERMAN

echtgenote van de heer
Benoni VAN DEN DOOREN

geboren te Nederbrakel op 24 mei 1939
en overleden in het Onze-Lieve-Vrouw-
ziekenhuis te Aalst op 13 augustus 2002,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Lid Siniorenbond Groot Lierde
Lid KBG Sint-Martens-Lierde
Lid KBG Sint-Maria-Lierde

Je hebt vele namen. Mama, meter, oma. Eretitels
waar je van hield en die je sierden. Je was de lijm,
de mortel, de hoeksteen van het gezin. De moeder-
kloek die ons bijeenhield. Beschermend, bestraf-
fend, eerlijk, oprecht. Weet je nog de wekelijkse
samenkomsten op zaterdagavond? En jij met je
broers en zussen steeds op post? Onschatbaar en
onmisbaar waren voor jou de familiebanden. We
blijven je idealen trouw. Je hebt veel doorstaan.

We hebben samen gehoopt op genezing, gestre-
den tegen je ziekte. Niets mocht baten. Je bent
te vroeg heengegaan. We blijven verward achter,
ontredderd. Machteloos, ontroostbaar. Alleen de
herinnering aan wie jij was voor ons troost.
Moeders gaan wel dood, maar niet de wereld uit.
We moeten verder zonder en toch niet zonder jou.

Meter, ik zal je missen. Je was mijn trouwste
supporter bij de voorbije wielerwedstrijden. Je
was steeds bezorgd en soms ongerust. Samen
deelden we kleine geheimpjes. Dag. Tot weerziens.
Je oudste kleinkind.

Tim.

Meter, bij u thuiskomen was altijd een plezante
opdracht. Je had altijd wel wat lekkers in huis.
Nieuwjaar was een hoogtepunt. Je kookkunst
was super. Kermis werd altijd gevierd met
taart en een spelletje kaart dat jij meestal won.
Meter, nu zijn we onze 4de man kwijt.
Liesbeth.

Memeken, wat zag ik u toch graag. Ik zal je
knuffels en zoentjes missen. Wat waren we een
super-team in de keuken. Je knuffeldier.

Wouter.

Meter, dank je voor de zakcentjes, de
'speciallekes' in het menu en de mattentaarten
van bij de juiste bakker. Je weet wel dat ik
niet de grote zoener ben, maar die stickeme
omhelzingen maken toch veel goed hé. Meter, tot
later ergens, verweg of dichtbij. Dag.

Jeroci.

De familie dankt u voor uw gebed
en uw oprecht medeleven.
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