Laat ons niet hopeloos ftreuren
~ omdat wij zulke goede moeder
verliezen, maar danken wij de
Goede God omdat wij zulk een
goede moeder van Hem hebben
gekregen.
Laat ons bidden voor de ziel van
MEVROUW

Martha, Anna
DE TEMMERMAN

echtgenote van de Heer Arthur MINNAERT,
geboren te Nederbrakel op 28 juni 1922 en
schielijk overleden te Brakel op 11 februari
1984,

gesterkt door de gebeden van de H. Kerk
« in extremis ».

Breekt de morgen aan weet dan dat gij
misschien de avond niet zult zien. Is de
avond gevallen, beloof U =zelf dan geen
nieuwe dag. Wees dus altijd gereed en
leef zodanig dat de dood U nooit onvoorbe-
reid aantreffe (Nav. [-23)

De vreugde van ons hart is zo geschokt,
o Heer, nu Gij de ziel van Uw trouwe die-
nares tot U hebt geroepen. Wij buigen ech-
ter het hoofd in kinderlijke gelatenheid. Uw
heilige wil geschiede! Laat haar nu delen
in de vreugde van alle gelukzaligen.

De overledene was een voorbeeldige kris-
ten en een goede vrouw en zal zo in ieders

herinnering blijven voortleven. Zij leefde
voor haar huisgezin en daar gingen al haar
zorgen tot de laatste dag van haar leven
naartoe.

Mijn beminde echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, mijn onverwacht heegaan zal U
verdriet doen. Weet dat ik U steeds heb
bemind met heel mijn hart. lk zeg U allen
dank om de liefde waarmede gij mij steeds
hebt omringd.

« Wilt gij, nu moeder henengaat,

ook haar met liefde lonen,

laat dan haar beeld bij raad en daad

u in de geest steeds wonen ». (Reypens)

Beste familieleden, vrienden en kennissen,
dit afscheid zonder woorden is zeker voor
u zo plots en onverwachts gekomen. Ik zeg
u in gedachten vaarwel en gedenk mij in
uw gebeden.

Een milde troost waren voor ons uw gebe-
den en blijken van deelneming in de rouw
die ons heeft getroffen.

Wij danken U hiervoor oprecht.

De families De Temmerman, Minnaert,
Romijns, Hoebeke.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




