De dood der rechtvaardigen is de overgang tot een
beter leven. (H. Bernardus)

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Mathildle DE TEMMERMAN

echtgenote van Mijnheer
Jan-Baptist DE TEMMERMAN,

geboren te Elst, de 8 juni 1899 en godvruchtig in de
Heer ontslapen te Zottegem, de 1 september 1957,
gesterkt door de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van alle godvruchtige genootschappen
en van de Boerinnenbond.

Mijn ziekte was ongencesbaar, geen middelen konden
mij helpen (Jer.) nochtans ik heb gezwegen, geen klacht
is mij ontsnapt, omdat Gij het waart, o Heer, die mij
beproefde. (Ps. 38)

In stilte ¢en met kloeckmoedigheid, heeft deze dappere
vrouw haar afmattende en slepende kwaal gedragen.
Aan haar werk op het erf en in Gods tempel was zij
verkleefd en schonk zij haar laatste krachten ten beste.
Zij was overtuigd dat arbeid met offer en gebed gepaard
de mens veredelt en verrijkt met onvergankelijke schatten.

Haar geloof was oprecht en haar godsvrucht onge-
kunsteld. Zij was eenvoudig en dienstvaardig, rechtscha-
pen en goedhartig. Voor haar echtgenoot een trouwe le-
vensgezellin en een kostbare hulp. Terecht wordt zij dan
ook door hem beweent, want haar heengaan is voor hem
een groot verlies, maar toch wordt hij getroost door de
gedachte, dat haar verdienstenrijk leven op aarde, hier-
boven uitermate zal beloond worden.

Beminde echtgenoot, heeft God U beproefd, hij zal u
ook versterken. Blijf met mij verenigd door uw gebed,
eens zien we elkander terug in de hemel en gij beminde
broeders. zuster en bloedverwanten, vaartwel en weest
mijn ziel gedachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 dagen aflaat)

T

Mijnheer Jan-Baptist DE TEMMERMAN,

De Familien DE TEMMERMAN, DE TEMMERMAN.
AERTS en SCHIETTECATTE,

DANKEN U OPRECHT voor uw gebe-
den en blijken van deelneming betoond in
deze pijnlijke rouw.

Uitg. A. Schietecatte. koster, St Blasius- Boekel.




