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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Sara DE TEMMERMAN
weduwe van Remi VAN DEN HAESEVELDE,

peboren te Zegelsem op 1 augustus 1905
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 20 juli 1986,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Ons moederke.

Daar ligt Gij nu, de vingers samengevouwen,
een rozenkrans omsluit Uw handenpaar

de dood heeft U als uit albast gehouwen ;
en licht als zilver is Uw sneeuwwit haar.

Daar liggen nu de armen die mij droegen,
versteven, koud, gemarmerd door de dood ;
zo bleek de lippen die wij kussen vroegen ;
gesloten - en voorgoed - de warme moeder-
schoot.

Daar ligt de borst waarin haar hart geslagen,
't welk ons gevoed, gewarmd, gekoesterd
heeft.

Daar ligt de Droom van al mijn levensdagen ;
waarover nu de groene palmtak beeft.

Ik lei een kus tot afscheid op Uw ogen,
Uw hoofd, Uw mond. Nog heeft de dood U
niet !

want in mijn hart, tot stervenstoe bewogen,
daar leeft Gij voort in al mijn groot verdriet.

(Ward Hermans)

Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, het uur van scheiden is voor
mij ook het uur van blij weerzien van mijn
geliefde echtgenoot en dochter. Gelaten en
rustig ben ik uw vader en zuster gaan ver-
voegen. Bij u hier op aarde is mijn taak ver-
vult. Maak van uw leven een getuigenis van
de toewijding waarmee vader en moeder u
hebben begeleid. Dat is ons oprecht verlangen
en vurige wens en vergeet ons niet in uw
gebeden. Dank voor alles.

Beste familieleden, vrienden, kennissen en
buren tot weerziens bij de Heer.

De families
DE TEMMERMAN, VAN DEN HAESEVELDE,
DE TURCK, DE SCHAMPHELAIRE,

danken U.

Namis : zondag 31 augustus 1986 om 9.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel.







