Neem uw Kruis op en volg Jezus en %lu zult bin-
nengaan in het eeuwig leven. (Nav. 2, 12)
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BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

Victor DE TEMMERMAN

weduwnaar van Mevrouw
Maria VAN WIJMEERSCH
geboren te Elst, de 22 februari 1879

en er godvruchtig overleden, de 21 november 1957,
gesterkt door de HH. Sacramenten en pauselijke zegen.

Houdt den Heer voor ogen in rechtschapenheid en
zoekt Hem in oprechtheid dus harten, want Hij laat zich
vinden door wie Hem niet beproeven en openbaart
zich aan wie Hem niet wantrouwen.  (Lib. Sap 1, 1-2)

De achtbare overledene was een diepgelovig en
godvrezend man, die nauwkeurig zijn kristelijke plich-
en volbracht en ontecht was aan de vergankelijke goe-
deren dezer aarde. De beproevingen die de Heer hem
overzond heeft hij met kloekmoedigheid weten te ver-
dragen en vond daarin een middel om zijn ziel te lou-
teren (ein ge beter geschikt te maken voor haar opgang
naar God.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie, ik
dank u voor de genegenheid en de zorgen die gij mij
hebt toegedragen, ik zal voor u ten beste spreken bij
den Heer. Tracht altoos te leven als goede christen
zoals ik u heb voorgedaan. Vergeet mij niet in uwe ge-
beden en goede werken.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U!

Uitg. Van Nedervelde, Dorp, Elst.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen

Victor DE TEMMERMAN-VAN WIJMEERSCH

Da familién DE TEMMERMAN, D'HAEYER, VAN WIJMEERSCH, COTTON,

zijn U zeer dankbaar voor de oprechte blijken

van diep medevoelen in hun smart.




